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Jaarkroniek 2015 tuingroep Abdij van Egmond 
Enkele verhalen van vrijwilligers 

Winter, najaar en zomer 2015 

Er missen wat verslagen, maar dat houdt niet in dat er niets gebeurd is. 

Naast het reguliere tuinwerk met schoffel en snoeischaar hebben we 

diverse grotere projecten gerealiseerd: 

• De Permacultuur-moestuin is uitgebreid en netjes gemaakt, maar 

vooral veel ervaring opgedaan met combinatieteelt, onderlinge 

verhoudingen en compost (Bokashi, wormen, tuinrestanten). 

• Het “Beekproject” 

is  gerealiseerd. Mede 

dankzij de "Eerste 
hulp bij groen-prijs" 

van IVN hebben we de 

duinbeek zichtbaar 

gemaakt door de 

begroeiing op de 

oostoever terug te 

snoeien, de oever aan 
de westkant schuiner te 

maken en het waterpeil 

te verhogen. 

• Wandelpad. De 

wandelroute door de 

tuinen van de Abdij is 
herschreven en 

uitgebreid naar het 

broederkerkhof en de 

vindplaats van de oude 

abdij. Om de 

begaanbaarheid van de 
tuin te vergroten is een 

verhard pad aangelegd 

aan de westkant van de 

boomgaard. 

• Vanwege bovenstaand 

wandelpad moest ook het 

ontwerp van de 
kruidentuin aangepast 

worden. In ons 

enthousiasme hebben we 

ook een deel van het 

terras meegenomen. 

Hierdoor zitten de bezoekers tussen het groen, in plaats van op stenen 
naast de tuin. 

• De grote plantenkas is in gebruik genomen. In deze kas wil de Abdij op 

natuurlijke wijze planten verbouwen, met als uiteindelijk doel een 

polycultuur te bereiken. Hierbij wordt een systeem gecreëerd van planten, 

dieren en waterhuishouding dat zichzelf in stand kan houden en tevens 
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voedsel kan leveren. Maar, dat zal nog wel eventjes duren voordat het 

zover is. 

Zaterdag 14 maart 2015 

Met een mooie groep van 20 personen beginnen we met een presentatie. Ja, een 
half uur stilzitten en luisteren. Naar een interessant verhaal over een 

toekomstvisie van de abdijtuin. Wie maken er gebruik van de tuin en wat zijn 

hun wensen? En hoe kunnen we die het beste bij elkaar brengen? 

De broeders gebruiken een privédeel, de bezoekers een deel en de winkel een 

deel en dat alles met een abdijwaardige uitstraling en beheersbaar door 

vrijwilligers. 

Een leuke uitdaging om de verschillende partijen mee te krijgen en er realistische 
plannen van te maken. 

Nog veel te doen! Dus gaan we vol 

enthousiasme aan de gang om de moestuin 

verder in te richten, het wandelpad te 

egaliseren en het insectenhotel te 

completeren. 

Op de foto Broeder Thijs die in de 

monumentale kippenren van de buurman 

frambozen aan het spitten is om de bostuin 

mee te verrijken. 

 

Zaterdag 14 februari 2015 
Ondanks dat het prima weer was om in de tuin te werken, zaten we de hele dag 

binnen. En waarom? Om te leren wat we kunnen doen als er iets fout gaat. 

We werken in de natuur en daar leven ook beestjes. En die beestjes willen ook 

eten, of voelen zich door ons 

toedoen bedreigd. En dan is het 

goed om te weten wat de 

symptomen zijn van een steek of 
beet en wat je dan moet doen. 

Bijvoorbeeld dat als een teek zich 

op je vastzet, je deze prima kan 

verwijderen door een V te knippen 

uit een Gammapasje en de teek in 

deze V vast te zetten en er uit te 
wippen. 

Tijdens het werken kan er ook 

van alles mis gaan. We weten nu 

wat we moeten doen als er een 

gewonde is. 

1. Controleer of het veilig is (voor je zelf, voor omstanders en voor het 

slachtoffer); 
2. 2. Vraag wat er gebeurd is (indien niet aanspreekbaar, controleer of er 

ademhaling is, zo ja dan stabiele zijligging, zo nee reanimeren); 

3. Geruststellen (zorg zo mogelijk voor beschutting (warmte- / koeltedeken); 

4. Indien nodig 112 (laten) bellen; 
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5. Helpen, bij onzekere situatie huisartsenpost bellen voor advies. 

Bij de theorie konden we rustig bij elkaar oefenen een drukverband aan te 

leggen of in de stabiele zijligging te plaatsen. In de middag werd het concreet 

door de inzet van een lotusslachtoffer. Erg nuttig, vooral door de handelingen 
een keer zelf te doen. 

Laten we hopen dat we al deze informatie nooit nodig hebben. 

Zaterdag 10 januari 2015 

Ondanks 4 ziekmeldingen starten we op een frisse winderige dag met 16 

personen. Marie-Anne heeft haar ideeën voor de inrichting van de permacultuur-

moestuin uitgewerkt zodat we met de 

inrichting kun beginnen. Eerst maken 
we ruimte vrij door de ligusterhaag te 

verplaatsen. Die neemt te veel ruimte 

in en daarnaast ontrekt hij te veel 

voeding aan de bodem. 

Omdat de grond rondom de kas nu 

nog weinig voedingswaarde heeft 
willen we die verrijken met 

koeienmest en compost. Maar, eerst 

een laagje karton om eventueel 

onkruid te verstikken. 

Aan het eind van de dag zijn Marie-

Anne en broeder Barry helemaal in 

hun nopjes over het behaalde 
resultaat. 

Om het aanzicht van het abdijterrein te verbeteren, hebben we op een deel van 

het talud hulst en meidoorns aangeplant. We hopen dat dit een mooie groene 

haag wordt. 

Heerlijk om in een positieve sfeer met elkaar tot iets moois te komen. 

 

 


